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en onze Korpschef Erik Akerboom, van harte welkom op deze bijzondere
avond.

Moslimvrienden en moslimcollega’s
Eid ul fitr Mubarak saaed
Een gezegend feest aan ons allen.

U heeft weer een maand van bezinning en reflectie achter de rug en naar ik begreep was
het niet de makkelijkste maand. 19 uur vasten is een ware beproeving die u allen heeft
doorstaan. Als gelovige man begrijp ik dat u met trots en tevredenheid terug kijkt naar
uw volharding deze maand. Ik zag het in de ogen van collega’s die ondanks de
beproeving elke dag weer dat uniform aantrokken en aan de slag gingen in onze wijken.
Dank voor uw volharding.

[k val maar meteen met de deur in huis lieve vrienden. Dit zijn geen makkelijke tijden in
de wereld en ook niet in Europa. De polarisatie en de verdeeldheid neemt toe.

Het afgelopen jaar zijn we van de ene emotie naar de andere emotie getrokken. Van de
discussie, verzet en weerstand over de opvang van vluchtelingen tot de aanslagen in
Parijs, Brussel, Orlando, Istanbul, Baghdad, Medinah en Dallas. Als er iets duidelijk is
geworden van al deze vreselijke gebeurtenissen in de wereld dan is het wel dat geen
enkele etnische, culturele en religieuze groep gevrijwaard is van oorlog, terreur, angst
en onveiligheid.

Al deze ontwikkelingen in de wereld hebben hun weerslag in onze samenleving en ook
binnen onze politie eenheid Amsterdam. De toegenomen polarisatie in de politiek heeft
effect op hoe wij ons in onze Amsterdamse samenleving tot elkaar verhouden. Van
politieke uitersten zoals de PVV en Denk tot aan het politieke midden. ledereen is op
zoek naar houvast, naar normen en waarden die ons binden. Naar een gezamenlijk
ideaal dat van ons als mensen weer een eenheid maakt.

Daar waar politieke leiders in ons land proberen de eenheid te bewaren en de
gemeenschappelijkheid van onze samenleving te dienen zien ook wij als leiders binnen
de politie organisatie dezelfde uitdaging.

De politie kan zich niet permitteren om in de polariserende druk in de uitersten te staan.
Politie mensen dienen de grondwet. En artikel 1 van de Grondwet luidt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht
of op welke grond dan o0k, is niet toegestaan” (2 keer herhalen)

Laat dat even bezinken.

Omdat wij deze grondwet dienen legt dit een grote verantwoordelijkheid op onze
schouders. Wij zijn de enige overheidsinstantie met de machts- en geweldsmonopolie.
Dat vereist van ons dat we altijd in het midden blijven staan. Dat we elke burger gelijk
behandelen, dat we bewust zijn van onze eigen vooroordelen, dat we ons bewust zijn



van onze beroepsdeformatie, dat we ons bewust zijn dat we de politie moeten zijn van
elke Amsterdammer. En dat we ons bewust zijn dat we elke bewoner moeten
behandelen zoals we zelf behandeld willen worden in een soortgelijke situatie.

Maar hoe gaat dat in de praktijk?

Waar mensen werken worden er ook fouten gemaakt. Soms kleine fouten die redelijk
snel gecorrigeerd kunnen worden maar soms ook grote fouten met grote gevolgen in de
samenleving. Daar moeten we ook geen doekjes om winden.

Etnisch profileren is zo een fout. Als eenheid Amsterdam hebben we al drie jaar geleden
het standpunt ingenomen dat profileren op louter etniciteit fout is! Laat ik dat hier nog
een keer herhalen. Etnisch profileren is niet alleen een probleem geworden nadat
Typhoon is aangehouden. Maar het is al lang een probleem waar wij in Amsterdam over
praten.

Maar is daarmee het probleem weg? Nee daar moeten we ook eerlijk en helder over zijn.
Daarvoor hebben we ook u hulp en inzet nodig. Als eenheid Amsterdam gaan we de
komende jaren intensief samenwerken met onze maatschappelijke partners als Ctrl-Alt-
Del en Amnesty International om dit vraagstuk fundamenteel in onze organisatie aan te
pakken. Hoe voer je controles uit? Hoe bejegen je bewoners bij controles? Hoe sluit je
een controle af?

Want profileren en controleren is ons vak. We gaan niet minder controleren, we gaan
beter controleren. We gaan niet minder profileren, we gaan beter profileren. Profileren
op betere informatie. En daar hebben we uw hulp als bewoners en sleutelfiguren in onze
stad hard bij nodig.

Wij kunnen als politie de veiligheid en vrede in deze stad alleen bewaren en bewaken als
u ons daarbij helpt. Uw inzet, uw informatie en uw bereidwilligheid om samen met ons
onze straten, wijken en buurten veilig te houden is een essentieel onderdeel van onze
veiligheidsopgave. Oplossen van kleine vergrijpen tot aan grote misdaden als liquidaties
kan alleen met uw hulp. Wij hebben uw vertrouwen en uw informatie nodig om dat aan
te pakken en dat betekent dat wij ook het vertrouwen in u moeten vergroten.

In het midden staan van de gepolariseerde werkelijkheid is niet iets wat de politie alleen
kan. Daar speelt u de grote meerderheid die in vrede en veiligheid samen wil leven een
fundamentele rol in.

Wat voor u een uitdaging is, is voor ons een fundamentele opgave om onze legitimiteit in
de samenleving te bewaren. In onze organisatie vereist in het midden staan constante
reflectie op ons handelen. Hoe divers kijken we naar de samenleving? Hoe divers duiden
we wat we zien en hoe divers handelen we daar dan naar? Ik kan u eerlijk zeggen dat het
geen makkelijke opgave is in een organisatie die nog lang niet zo divers is als de
samenleving die wij dienen. De blik op onze samenleving is vooral de blik van de witte
hoogopgeleide man. En ik kan u verzekeren dat ook ik als hoofdcommissaris van deze
eenheid regelmatig geconfronteerd ben met mijn eenzijdige blik. Als ik in een
Amsterdamse tram stap en Marokkaanse Amsterdamse jongeren zie stoeien en geinen
met elkaar merk ik dat mijn politie-brein gaat werken. Wat gebeurt hier? Moet ik
optreden? Totdat ik me realiseer dat de jongens gewoon lol aan het trappen zijn en dat
er daadwerkelijk niets aan de hand is. Deze ervaringen zullen we met elkaar moeten
delen. Alleen zo leren we wat onze eigen valkuilen zijn. Ik kan me voorstellen dat het



andersom ook zo werkt. Niet elke staande houding door een agent is gebaseerd op
etnisch profileren. Soms is het een gewone verkeerscontrole waarvan we elke dag
honderden uitvoeren. Er gaan op social media allerlei films rond van staande houdingen
die niet goed gaan en terecht dat daar aandacht voor wordt gevraagd. Maar over de
aanhouding die goed gaan horen we niet veel.

Laten we onze ogen aub niet sluiten voor al het goede werk dat onze dienders elke dag
weer verrichten in de wijken niet vergeten.

De wijkagenten in Slotervaart die met hun oude haringkar met koffie en thee op pleinen
gaan staan om in contact te komen met onze bewoners, of de wijkagenten in Osdorp die
gespreksavonden organiseren met jongeren over de relatie met politie en etnisch
profileren.

Of de agenten in Gaasperdam die van huis tot huis gaan om zichzelf aan de bewoners
voor te stellen als hun agenten. Dat zijn allemaal voorbeelden waar wij u hard bij nodig
hebben. Doe met ons mee.

Ik heb u vorig jaar al aangegeven dat diversiteit voor ons een enorme opgave is.
Diversiteit is geen doel maar een middel om de samenleving beter te dienen. We
realiseren ons terdege dat als wij politie van iedereen willen zijn de bewoners van
Amsterdam zich ook in ons moeten herkennen. En daar zullen wij als eenheid
Amsterdam maar ook als Nationale Politie ons de komende jaren hard voor moeten
maken. We moeten in alle lagen van onze organisaties een weerspiegeling zijn van de
samenleving die wij dienen.

Ik begon mijn speech met de essentie van de heilige maand Ramadan de maand van
reflectie en bezinning.

Het afgelopen jaar was ook voor ons als politie een jaar van reflectie. En ik spreek hier
de hoop uit dat we de rest van het jaar deze lessen van bezinning en reflectie meenemen
in ons denken en doen.

Tot slot wil ik mij richten tot de interne netwerken van de politie. Jullie verrichten
ongelofelijk belangrijk werk binnen onze eenheid. En ik ben mij terdege bewust van de
spannende positie die jullie innemen in een gepolariseerde werkelijkheid zowel in de
samenleving als binnen onze eigen instituties. Jullie zijn dienders waar we trots op zijn,
dienders die met eerbied voor hun professie de verbinding met de bewoners van onze
stad hoog in het vaandel houden. En positie naar wat ik begrijp uit jullie verhalen die
lastig is. Ik steun jullie en ik waardeer wat jullie doen.

En vanavond een speciale dank aan het Marokkaans Netwerk voor het organiseren van
deze mooie avond van viering, ontmoeting en verbondenheid. Ik wens u allen een
inspirerende avond.





